
Het gras zit vol madeliefjes en paardenbloemen. 
Alles lijkt weer groen te worden doordat de bomen nieuwe blaadjes krijgen. 

Die blaadjes zijn eerst klein en worden snel groter. 
En er komen bloemetjes aan de fruitbomen.

Daarna zullen daar bijvoorbeeld appelen en peren kunnen groeien.

Maar nu is het aan jou om eens na te denken 
of jij de natuur een nieuwe boom zou kunnen geven!? 

Indien jij een nieuwe soort van boom zou kunnen laten leven, 
wat zou er dan aan groeien? 

Wat zou jij graag eens van een boom kunnen plukken?

Teken of schilder de bovenkant, de kruin, van een boom, 
met takken en blaadjes, 

en laat eens iets anders aan de boom groeien dan appelen of peren. 
Het mag echt iets helemaal anders zijn, 
je hoeft het zelfs niet te kunnen opeten.

Gebruik maar je rijke fantasie!
Je mag kiezen met welk materiaal je jouw werk maakt: 

kleurpotloden, stiften, pandakrijtjes, verf, enz.

Laat je boom maar vreemde vruchten dragen!


